VERSLAG 27 SEPTEMBER BUSREIS MAARSBERGEN

Vandaag met de zonnebloem busreis meegaan,

betekend voor mij deze morgen vroeg opstaan,

als eerste om half negen bij de Irishof opstappen in de bus,
daarna de Zuid randflat dat was een hele klus,

Als laatste de mensen van de Baan,

deze zagen we allemaal al klaar staan,

toen we allemaal zaten konden we de snelweg opgaan

om richting deWeistaar in Maarsbergen op te gaan,

we zijn bij Driebergen de snelweg afgereden,

om van de zon overgoten dag te genieten heden,

komt ons in de natuur zo maar hier tegen,

dit mogen we toch zien als een zegen?

in de bus vertelde Astrid hoe de Weistaar aan zijn naam kwam,
wat ieder op zijn eigen wijze in zich opnam,

na voor sommige mensen een sanitaire stop stond de koffie met gebak al klaar,
toen werd ons weer verteld hoe Weistaar aan zijn naam komt,
alleen zei vertelde hat net andersom,

maar of het nu een vat was met wei of het staren over de wei,
de koffie en gebak smaakte mij,

daarna begon het op starten van een DVD

daar gingen we met kaas maken mee,

toen was er tijd om rond te kijken,

en voor ieder was er wel wat te zien zou blijken,

van Postbode tot Rietdekker was te zien,

en botervlioten wel meer als tien,

velen hadden hun geld al laten rollen voor de lunch begon,

dus was het sjouwen voor dat men eten kon,

om twaalf uur konden we voor de lunch aan tafel gaan,

waar de broodjes met heerlijk beleg al klaar staan,

ook worden we deze dag vereerd,

omdat we op een kroket worden getrakteerd,

nu kan het programma weer verder gaan,

Peter Versluis komt ons vertellen hoe o a vroeger de was werd gedaan
al stampend en wringend gaf hij het ons aan,

met kleppers en al gaat je klomp kapot,

timmer je er een bandje op en een sok werd met een lampje gestopt,
pauze we gingen naar buiten lekker in de zon,

waar je met een drankje en ijsje genicten kon,

velen maakte de pauze dus,

tot we moesten in de bus,

ja toen de bus weer in en naar huis,

want we zijn toch nog niet thuis,

maar dankzij de vrijwilligers van de zonnebloem en chauffeur,
stonden wij vervolgens zo weer voor onze deur,

als ik namens alle spreck naar ik hoop,

bedank ik iedereen in het bijzonder KRINGL.OOP,

voor deze fijne dag en tot de volgende keer.



